Jan Rijmenants, Garagist in de Molenstraat . Later garagist op een veel grotere locatie, die
nog steeds bestaat, in de Noordstraat ; nu De Loods .

Jan was een schitterende middenvelder , met 4 longen en een verfijnde traptechniek .

Over die ploeg 1951-1952 kan uren verteld worden .

Namen als Gaston en Frans Fraweel, Jos Vermaelen, Julien Verelst (Jeine van de Kes), Felix
Thijs, Louis (Lot) Torfs-doelman (op dit ogenblik nog onder de levenden) ; Roger Batens ;
Willy Kettermans ; Maurice Veldeman ; Jan Rijmenants en Polleke Thijs . En het jaar nadien
(1953) nog aangevuld met superspits Pé Claes !!...... Onbetwistbare kampioenen !!

Pure nostalgie uit een ver verleden ; maar nooit vergeten !

Leo De Raet.



